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Wolf Excentriek is 31 jaar, muzikant en songwriter, queer en helpt daarnaast, als 'Rooskleurig 

met Juf Roos', kinderen om zichzelf via zelfexpressie te ontwikkelen. Ze heeft een hele reis 

afgelegd in zichzelf en in de buitenwereld om te komen waar ze nu is. Wij spraken haar. 
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Hi Wolf Excentriek! Kun je iets vertellen over wat je allemaal doet?   

Ik heb een opleiding tot muzikant afgerond. Net voordat ik die opleiding ging doen heb ik 

een auto ongeluk gehad. Het scheelde weinig of ik was er niet meer geweest. In het herstel 

na dat ongeluk kwam ik bij een klein jongetje in mij. Als ik een jongetje was geweest, had ik 

Wolf geheten. Opeens kwam ik in contact met dat deel in mezelf. Er was een jongetje in mij 

die alleen maar in bomen wilde klimmen en hutten wilde bouwen en jongetjesdingen wilde 

doen. Maar tegelijkertijd kwam ik erachter dat dat jongetje juist ook heel graag een meisje 

wil zijn; een jongetje die zich als meisje verkleedde. Zodoende kwam ik in contact met mijn 

'drag', ik ging me kleden naar mijn ware experimentele excentrieke zelf. Mijn artiestennaam 

is dan ook Wolf Excentriek. 

In de drie jaar dat ik mijn studie heb gevolgd, heb ik de tijd genomen dit deel meer 

fundament te geven. Ik kwam via een identiteitscrisis uit op een vrouwelijke vorm van drag. 

Ik ben empowered bezig gegaan met voornamelijk die vrouwelijke drag; een man die zich 

verkleed als vrouw, maar ook wel de mannelijke drag; een vrouw die zich verkleed als man. 

Zoals je terugziet in mijn videoclip 'Alles Zijn'. Ik vind het heerlijk om mezelf deze vrijheid in 

zelfexpressie te geven! 
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Tijdens mijn studie heb ik daar de ruimte en de brutaliteit voor genomen. Want het was 

binnen mijn opleiding eigenlijk helemaal niet zo gebruikelijk, heel veel muzikanten blijven 

gewoon in hun spijkerbroek op het podium staan. Ik heb de ruimte genomen om ook te 

experimenteren met looks, pruiken en make-up. En die extravagante kant te integreren in 

mijn muziek.  

Mijn Wolf-kant is mijn muzikale artiesten kant, die nu even op een laag pitje staat. Nu 

studeer ik voor onderwijsassistent en ga ik stage lopen op Sint Maarten. Op basisscholen wil 

ik graag een videoclip-project gaan aanbieden; Het is allang bewezen dat multimedia vakken 

evenveel hersenactiviteit bewerkstelligen als taal en rekenen. Laten we ophouden met dat 

bijzonder maken of alleen maar voor hele getalenteerde kinderen! Voor iedereen is het 

goed. Daar wil ik me hard voor gaan maken komende jaren. Het kunstzinnig een muzikale 

deel in mij wil ik inzetten als Juf Roos.   

Je hoeft niet per se geld te verdienen met het Wolf-gedeelte? 

Nu even niet. Ik heb een album (Landscape of Sounds, Spotify) uitgebracht vorig jaar. Ik ben 

al heel lang bezig in de muziek maar zie dat die scene erg veranderd is. Ik schrijf ook 

kinderliedjes, dat zie ik los van Wolf. Wolf is mijn zelfexpressie kant, dat gendervrije, de drag. 

Er is een drag karaoke en als ik daar af en toe ga zingen dan voel ik me echt Wolf. 



 

In jouw nummer 'Alles zijn' lijkt het alsof je een ontdekkingsreis in jezelf maakt met de vraag: 

Mag ik alles zijn? Alsof je toestemming aan het zoeken bent. Klopt dat? 

Ja, dat klopt. De videoclip heeft inderdaad een soort 'self search' karakter gekregen. Eigenlijk 

is die tekst ontstaan vanuit een wens. De wens van kunst, levend op straat. Omdat ik 

iedereen gun dat die alles mag zijn. Dat al die hokjes en al dat 'bijzonder maken' wegvalt. De 

basis van de tekst is een wens om naar een soort Samen Creëren te gaan.   

Waarom is dat belangrijk voor jou? 

In mijn ideale wereld is kunst en cultuur heel laagdrempelig. Bijna zoals in de middeleeuwen 

weer onderdeel van de markt, straatkunst in een modern jasje. Ik bedoel geïntegreerd, zoals 

ik nu probeer met mijn project met scholen om dat op een nieuwe generatie over te 

brengen. Mijn wens is dat er meer diversiteit is, ook in de volwassen wereld. Meer 

verschillende huidskleuren, mensen met een beperking, veel meer inclusive: Dat er veel 

meer herkenning voor iedereen mag zijn en dat kunst gewoon een uiting is. Het is 

zelfexpressie en iedereen kan zich uiten, dus het hoeft ook niet zo bijzonder gemaakt te 

worden.   

 

 



Is er een moment geweest dat je je zelf toestemming hebt gegeven om alles te mogen zijn? 

In mijn studie is dat wel een proces geweest. Om toch die drag te doen, ondanks die gekke 

blikken van klasgenoten. Ik dacht: 'Nou ja- ik word er blij van!' Ik weet waarom ik het doe, die 

mannelijke kant, het experimenteren met een snor tekenen. Toch merkte ik dat ik er zelf ook 

een oordeel over had. Ik ben me gaan verdiepen in Drag King en merkte dat dat meer 

experimenteel was. Ik dacht toen sneller 'Wat vinden dan andere mensen daarvan?' Of: 'Is 

dat dan lelijk?' Dat was weer meer de vrouwelijke kant. Met die kant kon ik me ook heel sexy 

voelen, terwijl de mannelijke kant vooral het uitbeelden van de opposite sex was. In de 

videoclip 'Alles zijn' mag ik echt alles zijn, van heel extreem mannelijk tot heel extreem 

vrouwelijk en alles daartussenin. Ik experimenteer als artiest, maar ook als persoon, in 

kostuums en met schmink. Het hoeft ook allemaal niet vast te staan: nu bén ik dat. 

 

In je nummer 'Sterke dagen' zing je: 'Kom te voorschijn. Het doek gaat omhoog!' Heb je tips 

voor andere queers om zichzelf kenbaar te maken aan de buitenwereld? 

Hoe meer podia of kunst we als uiting gebruiken- fashion, spoken word, muziek, film, 

fotografie, model staan of wat voor medium jou ook maar ligt- hoe meer we elkaar daarin 

kunnen versterken en bekrachtigen. Wat voor manier maar past bij jouw persoonlijkheid, 

heeft meer impact dan je misschien zou denken. Het delen van echtheid, dat verbindt heel 

erg. Van de LGBTIQ-community vind ik een heel sterk aspect dat we verbonden zijn. Dwars 

door alle verschillen heen. Zowel trans als drag zijn nog de outsiders, maar hoe meer ook zij 

naar buiten treden, hoe meer ook zij zichtbaar worden in de community en daarbuiten. Alles 



wat authentiek en zelf bekrachtigend is, bekrachtigt ook elkaar. De creatieve media werken 

daarin heel helend. 

De wereld is nog donker en oordelend daarin. Heb je zelf wel eens lastige momenten 

daardoor? En wat helpt je dan er weer bovenop? 

Ik heb wel heel erg gestruggled, ook in combinatie met de kerk. Ik heb veel gehad aan 

gospelmuziek en nog steeds. Ik ben veel bezig geweest met wat anderen vinden, maar ik ben 

nu in een zone beland- en dat is ook natuurlijk een privilege- dat het me niet zo boeit. Dat 

komt ook omdat ik me daarvan los heb gemaakt. Ik heb me van die gospel community 

losgemaakt en van mijn biologische familie. Dus er zijn voor mij niet heel veel beperkingen 

meer. Ik ben echt behoorlijk vrij om te gaan en te staan waar ik wil. Ik heb van mijn opleiding 

alleen nog contact met een vriendin die ook lesbisch is en een ander die super open-minded 

is, alleen maar bekrachtigend. 

Mijn persoonlijke advies: Maak je wereld en je leven in die zin zo makkelijk mogelijk. Als 

mensen je echt niet accepteren dan zijn het ook je mensen niet. Dat soort mensen trekken je 

juist omlaag. Je kunt daar veel energie in steken, maar je blijft dan bij jezelf iets zoeken wat 

eigenlijk in de omgeving zit. Ik voel me nu echt heel vrij. Ik weet gedurende de dag wie en 

wat ik ben en wat ik doe en wat mijn drive is. En tegelijkertijd heb ik standaard mijn pruiken 

klaarstaan. Als ik even een dagje of avondje in de drag met hakken en een tutu aan en alles 

helemaal over de top wil, dan kan dat.     

Juist met gender-fluid kan ik me nu heel erg identificeren. En ook met de stijl van muziek; 

een beetje experimenteel, die vrijheid wil ik mezelf ook gunnen. 

 

Heb je in je werk iets waar je bijzonder trots op bent, wat je heel dierbaar is?    

Ja, 'Vrij met mij' (Soundcloud). Toen was ik nog Roos. Dat is een heel puur, fysiek en lijfelijk 

nummer, vanuit gevoel geschreven. Dat je het voor je ziet en dat je het bijna kan voelen. Ik 

heb me een perfecte of gevoelsmatige, zalige manier van vrijen voorgesteld.  



Dat resoneert- ik weet zeker dat dat gaat resoneren totdat ik doodga. Er zit juicyness in, er zit 

een connectie met de natuur in en een puurheid in die voor mij onsterfelijk is. Maar het is 

niet zoekend- het is een clear message!  

Komt in je werk met kinderen als 'Rooskleurig met juf Roos' ook je streven terug dat ieder 

kind zichzelf mag zijn, los van labels en hokjes? 

Ik heb drie videoclip-projecten met kinderen hier in Beijum (wijk in Groningen) gedaan. 

Tijdens het eerste project was er een jongetje die niet per se gay was maar wel 

meisjesachtig. Hij wilde een jurk aan. Het was bijzonder dat hij bij mij meteen die vrijheid 

voelde, een cadeautje. En er was een meisje die vader wilde spelen, met opplaksnor. Binnen 

mijn projecten probeer ik daar ook absoluut aandacht, ruimte en tijd voor te maken. Ik heb 

er oog voor dat het niet mijn ding wordt maar dat het kind er happy en comfortabel mee is 

en er iets uithaalt voor zichzelf. Dat jongetje liep al snel in glitterjurk en make up en zei: 'Ja, 

hier word ik echt blij van!' Dat kwam heel duidelijk uit hem zelf. En dat is best uitzonderlijk, 

niet iets wat je op elke school tegenkomt. Hij heeft ook verteld hij dat hij werd gepest. Toen 

zei ik: 'Wel jezelf blijven hoor!' Ik merkte aan alles dat hij heel blij was met de zelfexpressie 

waar hij zijn ei kwijt in kan. Ik zei 'Laat je dat niet afnemen!' Ik weet niet of hij zich dit blijft 

herinneren. 'We' willen niet teveel authentieke zelfexpressie want dat past niet binnen ons 

wereldbeeld. Het vergt moed en dapperheid bij een kind om dan jezelf te blijven. Ik hoop 

een impact te hebben op kinderen hier in Beijum: Een blauwdruk dat je alles in jezelf mag 

blijven voelen. 
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