“Wanneer is het genoeg’?”

“Ook van mij de Hartelijke Felicitaties en welkom bij de
club. De club wordt in rap tempo uitgebreid en zo moet
het ook. “

Toen ik dit vanmorgen op een internetforum las,
waar ik regelmatig lees en post, wist ik dat ik het
niet langer langs me heen kon laten gaan. Er komt
een tijd dat je je rol van toeschouwer los moet
laten. Een rol waar ik me al jarenlang heerlijk in
voel. Ik onderzoek (bijna) alles en behoud het
goede, en wat dat goede dan voor mij is geeft
mijn intuitie mij loepzuiver in. En verder: leven
en laten leven! Het is toevallig deze december
precies 7 jaar geleden dat ik mijn Reiki Master
initiatie mocht ontvangen.

Waar kwam dan die weerstand bij mij tegen die
nieuwe Tera-Mai initiatie vandaan? Omdat ik weet
dat alle weerstand die je voelt weinig te maken
heeft met degene die het spiegelt, maar puur iets
zegt over jezelf, ben ik hier in gedoken. Met maar
één vraag in mijn achterhoofd, die mij ook telkens
werd gesteld door mijn cursisten: “Wanneer is het
genoeg?” Spirituele ontwikkeling is nooit genoeg,
en is een pad dat eindeloos, en op een gegeven
moment, naamloos is. Maar op een bepaald
moment, zonder dat je ernaar op zoek was, ervaar
je voor het eerst de Eenheid met de buitenwereld
en jezelf. Er zijn letterlijk en figuurlijk, en op alle
niveaus, geen grenzen meer. Ik ben jou en jij bent
mij. De energie wordt één.

- Wat je een ander aandoet, doe je jezelf aan
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Gelukzalig

Het moment dat je dat ervaart, kun je eigenlijk
nooit meer eenzaam zijn... het is eenvoudigweg
onmogelijk geworden. Mijn eenheidservaring had
ik in Canada, 5% jaar geleden. De eerste nacht dat
ik op Canadese aarde sliep (dus niet de eerste
hotelnacht), werd ik spontaan één met de bergen,
de bomen, de dieren, het meer en mijn reisgenoten.
De afgescheidenheid loste zich als vanzelfsprekend
op. Ik voelde me gelukzalig, volkomen veilig,
gekoesterd en tevreden, die nacht in mijn tentje
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onder de sterrenhemel, met ook nog eens mijn
grote lieverd naast me. Ik was alles... en ik was
niets. Was dat dan een glimp van verlichting? Is dat
zo eenvoudig, dat ik het daarom zo gemakkelijk
vergeten ben? Er zijn die maand, terwijl we door de
wildernis van Canada trokken, veel zaadjes
gezaaid en het lijkt of ze de jaren daarna één voor
één aan het uitkomen zijn. Vaak ademloos kijk ik
ernaar. Ik blijf leren, van wat er gebeurt in het
leven, de mensen die ik verlies en de nieuwe men-
sen die ik leer kennen. En niet in de laatste plaats
van mijn Reiki cursisten, stuk voor stuk schitteren-
de mensen, die mij ook weer van alles leren en spie-
gelen. Onbewust, en steeds vaker bewust.



Goeroes & meesters

Ik heb altijd een enorme hekel aan goeroes en
meesters gehad. Ik heb sommigen bezocht en leren
kennen, en ik moet je zeggen, dat het ook maar
gewoon mensen zijn. En juist in dat mens-zijn, die
soms gruwelijk simpele authenticiteit, zit de clou.
En je ziet een bepaald licht in hun ogen. Maar dat
zie ik niet alleen in meesters, ook in dat cafeetje, bij
de mevrouw waar ik op maandagmiddag altijd
lunch, die haar benen uit de kont rent en toch
immer met een glimlach mijn bestelling opneemt
(overigens altijd dezelfde...). Licht, eenheid en spi-
rituele ontwikkeling zit voor mij niet meer in het
volgen of ondergaan van de zoveelste ‘overtreffen-
de’ initiatie of workshop. Het zit al in me. Ik heb
het al ervaren. Ik ben al héél. Ik hoef de energie die
ik kan channelen, niet nog sterker te maken, want
dat gebeurt vanzelf. Door overgave. Door vanuit
mijn tenen, toen ik de afgelopen zomer ook niet
meer wist tijdens de begeleiding van een voor mij
lastige Reikimastercursist: te roepen: “Ik laat los, ik
laat God”. Oké dan, gebruik mij maar als instru-
ment, ik zal doen wat ik ‘doorkrijg’, wat ik voel
vanuit mijn hart. Zonder zo ontzettend eigenwijs
en egocentrisch te zijn. Dan is het goed. En het was
goed! Ik hoefde het niet meer alleen te doen, ook in
het hele proces ben ik een werktuig, een kanaal.
Niet meer maar vooral ook niet minder. Het stemt
me zo ontzettend nederig. En dankbaar. Dat voor-
al.

Achtbaan

Wat volgt is een achtbaan van allerlei ontwikkelin-
gen en processen. Waarbij het vaak lijkt dat alles
chaotisch door elkaar loopt, maar waar wonderlij-
ke, soms magische parallellen liggen. Daarbij
maakte ik op een mooie nazomerdag een wande-
ling met een verrukkelijk authentiek mens, waarbij
ik, stom genoeg pas achteraf, besefte, dat ik DOOR
haar, voor het éérst, het licht van de persoonlijk-
heid kon scheiden... En ontdekte waar mijn weer-
stand tegen goeroes en meesters vandaan kwam. Ik
dacht altijd dat zij iets hadden wat ik niet had (en
velen manipuleren hun adepten natuurlijk ook zo),
maar alles herinnerde mij ineens weer aan mijn
eenheidservaring in Canada. Ik heb het Licht in
meZelf gevonden! En het licht is overal, in alles, in
iedereen, door iedereen. Ik hoef mensen daar niet
fysiek voor te zien; ik voel hun energie toch wel, en
zelfs veel beter, op afstand; word je niet afgeleid
door het jasje. Op afstand: hoe paradoxaal...
Mensen veranderen, maar het licht en de liefde,
blijft hetzelfde. Wij zijn allen één. Dit helpt om
iedereen vanuit.mijn hart te benaderen, ook de
mensen die mij de meeste pijn gedaan hebben in

mijn leven. En die ik de meeste pijn heb gedaan...
Dat realiseer ik me nu ook. Wat je een ander aan-
doet, doe je jezelf aan. Heel letterlijk.

Dat mededogen werd weer geraakt tijdens een bij-
eenkomst met de Dalai Lama afgelopen zomer. Een
meester in ultiem mededogen!

Spiritualitet of bewustziin is geen wedstrijd

Verheven

Dit alles maakt niet, dat ik me verheven voel boven
anderen, of beter, of ‘verder’. Spiritualiteit of
bewustzijn is geen wedstrijd. En mocht ik dat toch
gaan uitstralen, dan vertrouw ik erop dat de kos-
mos me wel een trap onder mijn achterste geeft, of
de juiste mensen op mijn pad brengt om e.e.a. bij te
stellen. Het wil ook niet zeggen dat ik die eenheid
voortdurend ‘voel’ en me nooit meer rot voel. Nee
zeg, ik ben nog steeds geen ochtendmens, heb
allergieén, voel me af en toe strontchagrijnig en
passief, heb een gevoelige rechterschouder en den-
der regelmatig de grens over van veel teveel doen
en te weinig zijn. Ik heb het gevoel dat ik nog een
heel leven te ‘lopen’ heb, vrij letterlijk zelfs... Er
bestaat een mooi Joods gezegde, met de nodige
zelfspot: “Een leerling vroeg aan een geleerde
Rabbi waarom God vroeger direct tot zijn volk
sprak en nu niet meer. De wijze antwoordde: 'De
mens kan niet laag genoeg buigen om te horen wat
God zegt".

Het is genoeg

En toch.... als ik, net als die eerste keer in Canada,
in de wilde natuur ben (waar ik de eenheid het
beste kan ervaren), als ik minder doe, mediteer,
naar mijn hart ga, en rustig in- en uitadem: wéét ik:
‘het is goed’. Ik heb die nieuwe initiaties niet nodig.
Ik hoef niet meer te zoeken naar iets wat ik niet
kwijt ben. Het is er altijd in mijn hart en dat is voor
mij genoeg, zo. Ik kan je dus niet helpen aan de
nieuwe Tera-Mai Reiki Master 4 t/m 7 initiatie. Er
zijn voldoende Reikimasters die ze inmiddels wel
hebben ontvangen en doorgeven.

Kijk in je hart en doe, wat goed voelt voor jou!

“Het licht dat je zoekt is binnen in jou.

Het licht is leven, is liefde, is jij

Vind het, koester het, deel het.

Het zoeken is deelnemen aan het oneindige”
Uit: De taal van de gevoelens, David Viscott
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